
Hallo iedereen,  

Bij deze presenteren wij ons jaarverslag van 2023


Ik wil dit jaar presenteren en er gelijk bij zeggen dat het een heel mooi jaar is geweest!

Het laatste jaar is eigenlijk ook wel weer een heel normaal jaar is geweest.

Veel van de dingen die we doen gaan eigenlijk al jaren zo door, en soms zijn er natuurlijk andere 
activiteiten zoals een kinderkamp en natuurlijk pakketten en kerstviering. 


Maar om aan het begin te beginnen. 

Begin 2023 zijn we begonnen zoals gewoonlijk. 

De school is weer netjes begonnen met de kinderen die eigenlijk altijd kwamen.

De eerste maanden zijn gewoon lekker doorgelopen, wel lekker stokend, want er zaten toch wel 
koude dagen van -17 een keertje tussen, op zo’n dag doen we dan ook geen school of ouderen 
programma, maar die dagen zijn heel schaars geweest gelukkig. 


Met pasen kwamen de paas pakketten, die Inci met Andras weer heeft uit mogen delen aan de 
mensen in de omgeving.

Met pasen is dat eigenlijk altijd de klus waar je toch weer naar uitziet, het is dan weer voorjaar, en 
er begint weer leven te komen in alles. 

Maar over de paalpakketten is een apart verslag of foto bericht gemaakt.


Rond de paastijd of misschien al even daarvoor of er evt een kamp zou gaan komen.

De laatste jaren hebben we geen kampen meer georganiseerd, ook wel een beetje vanwege 
corona, en omdat er misschien ook helemaal geen vraag naar was. 

Maar nu de vraag groeide, zijn we toch gaan kijken naar de mogelijkheden. 

En gelukkig kregen we de mogelijkheid, door verschillende sponsors. 

Tussen 26 en 30 juni zijn we op kamp geweest met de kinderen die mee mochten en wilden gaan. 

En wat hebben we een mooie tijd gehad!


Als leiding zijn we met zijn drieën geweest Andras Inci en Ik(Domien)

We zijn in totaal met 19 kinderen geweest, en we hebben zoveel verschil gezien vergeleken met 
voorgaande kampen. 

De kinderen zijn zoveel rustiger, ja had er bijna geen kind aan. 

Vanuit de jeugd, dus de wat oudere kinderen hadden we heel veel hulp, ze vonden het gewoon 
geweldig om te helpen.


We hebben verschillende programma’s gedaan met ze, maar soms waren ze ook gewoon lekker 
bezig in het beekje achter het kamp gebouw. 


De zomer vakantie is een tijd dat er veel rust is, programma’s liggen zo goed als stil. 

In die tijd gaan wij ook altijd even weg, eind augustus gaan we langzaam aan weer starten met 
gedachtes, hoe we gaan starten met alles, wat er moet gebeuren voor het volgende schooljaar. 


Begin September waren we klaar om te starten met school de school begon dit jaar op 11 
september.

De eerste weken is het altijd wat drukker op school, want we proberen elk jaar weer hen te helpen 
met schoolspullen en tassen, en ook dit jaar is dat weer gelukt door een jeugdgroep uit 
Nederland, ook kleding en schoenen kregen we voor de schoolkinderen. 

Maar eerst krijgen de kinderen die het jaar ervoor ook geweest zijn, pas daarna komen eventuele 
nieuwkomers aan de beurt. 

De huiswerkbegeleiding loopt gewoon lekker door. 

We hebben op dit moment rond de 35 a 40 kinderen die vast komen naar de huiswerkbegeleiding. 

Als de kinderen komen krijgen ze eerst een boterham of twee. 

Van de zomer hebben ze veel courgettes gebakken buiten op het vuur en dat weer ingevroren, bij 
het eruit halen is het alleen even mayonaise maken en klaar, een heerlijk broodbeleg.

Ook hebben we van de boerderij uit Marghita veel groenten gekregen en daarvan zacusca 
gemaakt, en ingemaakt, dus genoeg keuze zo.




Ook het ouderen programma loopt gewoon door, hier komen op dit moment ongeveer 8 tot 10 
ouderen, zo nu en dan komen er wat nieuwe mensen, en door de jaren heen zijn er ook 
meerderen al overleden, en dan schrinkt de groep toch best wel.


Elke donderdag hebben we het programma, vaak is het lekker praten met elkaar over van alles en 
nog wat ook. 

Maar daarna hebben we ook een serieuzere gesprek over bijbelse dingen, bidden we met elkaar, 
en aan het einde eten we een lekkere maaltijd. 

Elke maand proberen we ook een mooi pakket samen te stellen voor ze, hiervoor hebben we 
laatst ook een mooie gift gekregen, om dit te kunnen doen. 


Ook hebben we veel medische spullen nog op voorraad, zo komen er af en toe aanvragen uit 
dorp voor incontinentie materiaal, hier in de straat mochten we laatst nog een mevrouw helpen 
met luiers, en het buurdorp.

Andras moet het contact houden met de mensen die die hulp nodig hebben, en gaat zo nu en dan 
langs de mensen om te vragen welke hulp ze nodig hebben.


De drukste maand is altijd december, misschien ook omdat het dan mijn verjaardag is, maar ook 
vanwege de pakketten die we dan mogen krijgen.

Zo hebben we laatst in december weer een heleboel pakketten mogen uitdelen. 

Hiervoor schakelen we ook meerdere mensen in in de omliggende dorpen, want die weten de 
mensen beter te vinden die een goed pakket kunnen gebruiken. 


Eigenlijk de laatste avond van het jaar is de kerstviering met de kinderen, ook al wordt het soms 
wat moeilijker omdat met de groteren te doen hebben we met iedereen die er wel bij konden zijn 
een hele mooie avond gehad, met lekkere sandwiches en dranken.

Als deze avond eenmaal voorbij is is het afblazen, want er gaat toch een hoop voorbereiding 
inzitten, en dan is eigenlijk de kerstvakantie pas echt begonnen. 

En zo is eigenlijk een heel jaar weer tot een einde gekomen. 


Ondertussen is het alweer 2024 en nu schrijvend, is er achter ouderen programma, en gaat alles 
langzaam weer door, en wachten we op het lekkere warme weer. 


Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor alle moeite die jullie doen om dit project te dragen, 
en te ondersteunen met tijd en geld. 

Dit jaar zullen we ons best doen om er weer een mooi jaar van te maken!

Gods zegen, en vriendelijke groeten van ons! Inci en Domien


Paaspakketten 2023
Gaat heen in de gehele wereld, predikt 

het Evangelie aan alle mensen



Kamp spelletjes met een team uit 
Oradea

Speciale dag in augustus met een team 
uit Broek op Langedijk.

De foto heb ik gemaakt tijdens het 
uitdelen van de kerstpakketten, net buiten 

Oradea
Kerstpakketten uitdelen in Salard, bij ons 

naast in de straat



 

Onderweg naar kamp

Spelen bij de beek Avondfoto van het Kamav tut Huis

Wandeltocht tijdens het kamp

Met nieuwe 
schoenen en nieuwe 
tassen kunnen we 
weer een jaar 
ertegenaan!



 

Spelletje tijdens het kamp
Kerstpakketen 2023

Avondeten kamp Handarbeid tijdens het kamp met een 
groep uit Oradea

Kerstavond 2023 

Hier nodigen we alle 
ouders uit van de 
kinderen, en de 
muziekgroep uit onze 
kerk in Oradea.



 

Kampvuurtje!!

Een paar van de groteren 
kinderen tijdens de kerstviering

Nieuwe meterkast 
gemaakt

Plafond gespoten en 
nieuwe verlichting

Ouderen programma

Huiswerkbegeleiding 



Selfietime

Nieuwe schoolspullen en kleren

Volle bak in de klas

Super Mario BBQ tijd op kamp

Avond programma kamp



 

Ouderenproggramma

Koektransport om uit te delen

Zakje chips tijdens de les
Hulp bij het uitladen

Paas pakketten 2023
Doe maar 1 pakket en 

een olie 



 

Pakketen 

Ouderenprogramma

Hier kreeg iedereen een 
Vlinder

Kerstpakketten uitladen

Gezamenlijk eten met de ouderen 



Broodje voor de les
Of tweede broodje

Vracht uit Hongarije

De foto hiernaast is er 
eigenlijk eentje uit 2024 
hoe die in de uitgekozen 
foto’s terecht kwam weet 
ik niet, maar wilde hem 
niet verwijderen, we 
hebben met de spullen die 
we kregen dit jaar alweer 
veel kinderen en ouderen 
blij mogen maken. 

Wij willen jullie allemaal 
heel hartelijk bedanken 
voor de hulp in 2023. 
Gods zegen iedereen! 
2024 zal een nog mooier 
jaar worden!


