Nieuws update 2021 kerst, school en hulpverlening

Goedendag iedereen,

Zoals al beloofd op Facebook zouden we snel een nieuw bericht delen.

Alles loopt hier gelukkig lekker door, alleen is het soms gekkenhuis als we kijken naar de
hoeveelheid kinderen die hier komen, op dit moment komen er 40 - 45 kinderen, en er komen nog
steeds nieuwe bij.

Momenteel komen we 4 keer per week samen van 13:00 tot 17:00

De kinderen komen gelukkig nog steeds met veel plezier hier naar de huiswerkbegeleiding, en dat
geloof ik ook wel, want als ik kijk naar mijn eigen kinderen en als ik soms zie wat die voor
huiswerk krijgen is dan niet erg makkelijk.

Ook sijpelt er langzaam een nieuwe generatie kinderen binnen waar de ouders niet van naar
school zijn gegaan, en nu doorhebben dat je zonder school niet heel ver komt dezer dagen.
Ook zie je vooruitgang in de opvoeding, omgang met anderen, ze kleden al beter.

Tuurlijk heb je nog uitzonderingen natuurlijk.

Begin december kwam een juf van school naar ons toe en vertelde hoe blij ze was met
huiswerkbegeleiding die de kinderen krijgen.

Ze ziet dat de kinderen vooruit geholpen worden, en dat er er vooruitgang in zit.

Wij vinden dat natuurlijk ook heel fijn om te horen, want dan weet je ook waarvoor je het doet.

Het ouderen programma gaat ook gewoon door, wel zijn er de laatste maanden meerdere ouderen
ziek, en kunnen niet komen, ook speelt dat sommigen nog een beetje huiverig zijn voor corona
natuurlijk.

We proberen ze af en toe te bezoeken, en dan vertellen ze dat ze graag zouden willen komen
maar niet direct de energie hebben, ze willen graag komen, ook om samen God te zoeken, velen
gaan niet meer naar de kerk of gemeente, dus voor hun is dit ook een stukje zondag.

Ik probeer als ik naar de kerk ga wat ouderen mee te nemen, die haal ik dan op thuis en dan gaan
we samen naar de kerk hier tegenover.

Op december de 25e hadden we samen met wat ouderen een kerstviering, hier was het niet heel
druk, we waren maar met 7 ouderen, maar het was heel goed, aan het begin van de maand
vroegen ze al, of er weer een kerstviering zou zijn, want het was zo mooi, en ze waren dan niet
alleen.

We hebben heerlijk samen gegeten en gebeden, hierna zijn we samen met bijna iedereen naar
de kerk hier tegenover gegaan, en het was een hele fijne dag zo met elkaar.

Ook tussen de ouderen die bij ons komen zijn er meerderen die alleen de kerst doorbrengen.
Of er even snel een zoon of dochter langs, en dan zit je alleen verder met kerst.

De voorbereiding voor deze dag was wel zwaar, ook al is zo’n viering niet groot, je deed toch wat
meer qua voorbereiding enz.

Maar ook toen ik wakker werd, hadden we een gemis want voor mij miste ik toch Ibi neni, de
vrouw die ik mocht verzorgen, de hele dag had ik haar toch een beetje in mijn gedachten.

Vorig jaar met kerst, was ze erbij en was ze zo blij met alles wat er gebeurde.

Voor ze stierf vertelde ze vaak dat ik voor haar als een dochter was, en soms was het natuurlijk
ook andersom.

We hopen elkaar ooit weer eens te zien!

Andras gaat nog steeds naar mensen toe om ze te bezoeken en te helpen met bepaalde
producten zoals incontinentie materiaal, maar ook speciale energie drankjes, en allemaal andere
dingen.

Ook bij de ouderen die op het programma komen gaat hij langs om soms even een praatje te
maken over hoe ze zich voelen, evt bloedruk meten, suikerspiegel meten enz enz.

Ook hier wordt alles steeds duurder, alleen de pensioenen en salarissen stijgen niet.

Voor veel mensen is dus deze hulp voor incontinentie materiaal heel nuttig.

Wij zijn heel dankbaar dat we deze hulp kunnen geven aan de mensen in Salard en omstreken.



Wij bedanken jullie allen voor de hulp en steun die jullie geven aan iedereen hier.
Samen mogen we met elkaar een lichtpuntje zijn in de wereld!

De ouderen bidden vaak voor de mensen die het werk ondersteunen, en dat vindt ik heel fijn om
te horen.

Tot slot wil ik nog een bijbeltekst delen: Matheus 25: 35-36
35 Want |k had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken
gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36 Ik had niets om aan te

trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis
en u bent bij Mij geweest.

Wij danken u nogmaals!
Een hele hartelijke groet van ons!

Inci en Domien
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