Beste Gemeenteleden,

Hier is weer eens een brief van ons hier uit Roemenié. we wilden al
een poos een persoonlijke brief maken voor u als gemeente omdat
niet iedereen de nieuwsbrief van ons krijgt per computer, maar door
de afgelopen drukte kwam het er maar steeds niet van. Totdat ik
hoorde dat er binnenkort weer een collecte voor ons werk hier
gehouden zou worden. En toen dacht ik; dit is een mooie
gelegenheid om dan weer eens iets uit te geven. Ik wil daarom nu
even in het kort doorgeven wat er zoals veranderd is en wat we de
afgelopen tijd hebben gedaan. Zodat u weer eens beeld krijgt van
hetgeen we mogen doen hier voor God.

ni...s.0.S word Stichting Goud Kockengen... !
Doordat 2 van de 3 bestuursleden aangaven te willen stoppen met
hun functie hebben we gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor het
werk wat we doen. En na gebed mochten we Gods antwoord
krijgen. We kregen het aanbod om onder Stichting Goud
Kockengen te komen met het werk hier in Salard. En daar waren
we heel dankbaar voor. VVandaar dat we Stichting S.0O.S per 31
december 2007 opgeheven hebben en we per 1 Januari 2008 als
Project Salard verder zijn gegaan onder Stichting Goud
Kockengen.  Zie: www.goudkockengen.nl En met deze
mogelijkheid zijn we zeer blij. VVoortaan zijn we dus Project
Salard.

Dan gewoon hier even nu wat korte terugblikken van wat we de
afgelopen maanden hebben mogen doen.

Voor uitgebreider verslag van deze berichten kunt u altijd onze
nieuwe website bezoeken : www.agrimana.com

Daar staat nu alles in 1 op. Familie, bedrijf en hulpverlening.

Medicijnen uitkopen:

Dit is een blijvend terug komend iets.Zowat iedere dag hebben we
wel mensen die met een doktersrecept aan de deur komen. En die
kopen wij dan uit bij de apotheek voor hen. de mensen komen dan
vaak tussen 17.00 ene 18.00 of de volgende dag hun recept weer

Levensmiddelen pakketten uitdelen:

Een keer per maand mogen we aan de weduwvrouwen, met of
zonder gezin, een levensmiddelen pakket uitgeven. De ene keer is
dat een groot pakket vol met levensmiddelen, en de andere keer
doen we iets minder levensmiddelen erin, maar dan een zak
aardappelen erbij van 30 kilo. Dat vinden de mensen ook heel fijn.

Koken voor de zigeunerkinderen:

2x per maand proberen we te koken voor de zigeunerkinderen.
Door alle drukte van de afgelopen 2 maanden kwam hebben we niet
steeds 2x gehaald, maar toch mochten we het wel een paar keer
doen. soms hebben ze wel pakketjes gekregen in plaats van een
maaltijd. Daar zijn ze ook heel blij mee, en hadden ze toch iets.

Nu alles weer rustig is hebben we weer lekker gekookt voor ze.

Het is altijd heerlijk om ze te zien smikkelen van alles. Ze kunnen
gewoon eens lekker eten zoveel ze willen. En vaak gaan ze nog met
restanten naar huis, voor later op de dag of andere gezinsleden.
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Begrafenissen:

Het jaar was nog geen twee weken oud of we hadden al 2
begrafenissen achter de rug. Op oudejaarsdag overleed de opa van
Inci aan brandwonden.en een kleine week daarna werd er hulp

gevraagd voor een arme zigeunervrouw aan de andere kant van het
dorp die plotseling was overleden.

Kleding, bed en lakens uitgedeeld:

Er is in ons dorp nu een man die door een gemeen spelletje zijn huis
is kwijt geraakt. De man is heel simpel en daar heeft men gebruik
van gemaakt. Nu woont hij op eigenlijk op straat. Maar hij heeft
voor zichzelf onderdak gevonden in een oud vervallen
wachtershokje van vroeger. Soms komt de man bij ons voor het een
of ander. En toen we van hem en ander hoorden hoe hij leefde
hebben we een keer kleding, een bed, matras, dekens kaarsen e.d
gebracht bij hem. En later hebben we de ruiten van het hokje laten
maken zodat de kou en wind er niet door kan komen. Dat vulde hij
voorheen op met kleding.

Bea geopereerd:
We hebben via sponsoractie geld bij elkaar gekregen voor de

oogoperatie van 5 jarige Bea. Zij heeft een nieuwe lens gekregen.



http://www.goudkockengen.nl/
http://www.agrimana.com/

Kerstaktie:
Zoals al verschillende jaren mochten we ook nu weer een gift
ontvangen om met de kerst vele mensen blij te kunnen maken met
een levensmiddelenpakket. we mochten weer vele gezinnen blij
maken met deze gift. Voor sommige gezinnen was dit alles voor de
kerst. Daar staan we soms nog te weinig bij stil.

Hout voor de winter:
Dankzij een grote gift konden we gelukkig hout kopen voor de
weduwe en arme families. Krijgt men dit niet, dan zitten sommige
gezinnen echt in de kou. Wat is het dan mooi als we zo kunnen en
mogen hIPen. (hier word een vracht gebracht)
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Winterlaarsenactie:

Via verschillende scholen in friesland die en inzamelingsactie
hielden, maar ook via de transporten kregen we winterlaarzen
binnen. En die hebben we eind november mogen uitdelen aan de
zigeunerkinderen. Het is echt een hulp. Als je ziet op wat voor
schoenen ze binnen komen, dan is dit zo goed te doen.

Oudejaarsavond op straat:

Al een hele grote tijd was het verlangen om wat te doen voor
mensen op de straat. En God gaf het me zo in mijn hart om met
oudejaarsavond wat te gaan. En hij gaf me wonder boven wonder
heel veel mensen vanuit Salard op mijn pad. Voor het hele verhaal
zie de website.maar we mochten met hulp van andere Hollandse en
meiden van hier eten, dekens en een levensmiddelpakket brengen.
Maar we mochten een hele goede avond hebben. En nu nog is het
contact gebleven.

Kinderclub:

Dan hadden we van de week weer voor het eerst kinderclub in huis
na lange tijd. Maar wat was het goed. we waren met 25 kinderen op
het laatst. Zingen, bijbelverhaal, tekenen, pauze, poppenkast, buiten
spelen. Ze genoten allemaal. Heerlijk. Van het weekend hoop ik dit

op de site te zetten.
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Clubhuisproject: Kamav Tut:

Dan zijn we begonnen met het proberen te realiseren van een
clubhuisproject. Hierin willen we dan alle activiteiten gaan doen die
we nu eigenlijk van ons huis uit doen. wat we dan ook willen gaan
realiseren is een soort speelzaal voor de jonge zigeunerkinderen en
een huiswerkbegeleidingplan voor de schoolgaande kinderen.

Een stuk grond mogen we al tot onze beschikking weten en ook zijn
er al 2 houten huizen hiervoor beschikbaar gesteld. Maar daarmee
zijn we er natuurlijk niet. We zullen nog veel hulp en geld nodig
hebben om dit alles klaar te krijgen. Hiervoor willen we aandacht
vragen in de vorm van rondzendbrieven en mails, sponsoringacties,
subsidieaanvragen e.d.

(Kamav Tut betekend in zigeunertaal: ik hou van jou.)

Tot slot:

Wij willen u allen allereerst heel hartelijk bedanken voor alle hulp,
steun en gebed uit de gemeente Loenen vandaan. Het voelt altijd
heel goed uw steun in ons werk te mogen weten. En zijn dan nu ook
dankbaar dat er weer een collecte mag wezen voor het werk hier.
Maar zoals u ziet kunnen we echt niet zonder uw hulp. En daarom
hopen we ook buiten deze collecte om een keer van van uw steun te
mogen genieten. Zodat het vele werk dat we hier voor God mogen
doen doorgang mag hebben;

Uw gift kunt u overmaken op Stichting Goud Kockengen,

Onder vermelding van; PROJECT SALARD.

Rabobank Kockengen 33.28.333.48

Bij deze groeten we u als gemeente en wensen u allen Gods zegen
toe in uw persoonlijke n gemeenteleven.

Hartelijke groeten van Rene en Clara en Nathan Timmer.



